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Moge dit een vroom aandenken zijn
en een uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW
IRMA, RACHEL D’HAEYER

weduwe van de Heer
HILLONE MATTON

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 13 oktober

1919 en godvruchtig overleden te Zottegem in het
A.Z. St.-Elisabeth op 30 juni 1992,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Moeder,

Die mooie bloem die jij eens was

En die nu brak als glas

Het helderwitte licht dat voor ons scheen
En nu voorgoed verdween.

Toch blijft voor ons die mooie bloem leven
Blijft ze ons sterkte en vreugde geven

Ook al is het witte licht niet meer

In onze gedachten schijnt het weer.

C.M.

Moeder, die sterke, mooie vrouw van weleer,
is niet meer. De dood van vader in 1981 gaf haar
een onherstelbare deuk. Daarbij kende ze voort-
durend problemen met de gezondheid en moest
verschillende malen naar het ziekenhuis. Alle
goede zorgen, alle liefde die wij haar gaven,
konden haar de gezondheid niet teruggeven.
Toch bleef ze moedig haar lot dragen en kwam

geen klacht over haar lippen. Integendeel, ze
stond eenieder bij met raad en daad en was
onze toevlucht in moeilijke dagen.

Het laatste jaar verminderden haar krachten
zienderogen. Zij kon nog moeilijk gaan, kwam
niet meer buiten, maar fleurde op bij elk bezoek.

Bij haar opname in het ziekenhuis, een maand
geleden, liet niets een fatale afloop veronder-
stellen. Hoeveel pijn ze heeft geleden zullen we
nooit weten. Ze bleef moedig maar toch voelden
we haar geestelijke krachten afnemen. Niettegen-
staande kwam het einde onverwacht en voor ons
veel te vroeg. Er was nog zoveel dat we haar
wilden vragen, zoveel dingen die we nog met
haar wilden delen.

Het is altijd pijnlijk afscheid te moeten nemen
van een goed mens. Toch is het ons een troost
dat zij nu mag rusten aan de zijde van vader,
die haar veel te vroeg ontviel.

We vertrouwen moeder nu toe aan de Heer,
bron van eeuwig leven en geluk, dankbaar voor
alles wat zij voor ons heeft betekend.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
te Michelbeke op donderdag 30 juli om 19 uur.

De families D’HAEYER, MATTON,
VAN HOORDE en DE MEULENEIRE,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Begr. - Crem. b.v.b.a. Raoul, Brakel - 055/422449
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