Alles is volbracht.

HEER IN UW GOEDHEID GEEFT
EEUWIGE RUST EN VREDE AAN

MEVROUW
Irma, Renilde D’HAEYER

weduwe van de Heer
Hector DE CUBBER

geboren te Nederbrakel op 30 september 1906
en godvruchtig, thuis overleden,

op 13 februari 1993, gesterkt door de

HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

In de gezegende ouderdom 86 jaar is moeder
rustig, dankbaar, van ons heengegaan naar
het eeuwig leven in Gods liefde. Zij sloot
een rijk leven in dagen en verdiensten af.

Geboren en getogen uit een vroom en kriste-
lijk gezin, heeft moeder met edelmoedige
toewijding zich ingezet voor haar gezin. Haar
moederhart was de onuitputtelijke bron van
geloof, liefde en troost. Zij was de steun en
de opbeurende kracht, voor haar werkzame,
goede en getrouwe echtgenoot in de zware
taak, die hen samen iederen dag te wachter
stond. Met hart en ziel zou ze zich hechten
aan huis, hof of land.

Volgens de wisselende gang van de sei-
zoenen zouden haar dagen gevuld zijn met het
eeuwig terugkeren van de seizoenen in Gods
schone natuur.

Als diepgelovig mens, wist ze goede en
kwade dagen uit Gods hand te aanvaarden,

geen moeite was haar teveel in haar zorg
voor man en kind. Haar vrome en kristelijke
overtuiging heeft ze gevoed en trouw beleefd
in haar gebeden en wekelijkse zondagmis, zo-
lang ze kon.

Moeder is gestorven, haar ziel vertrouwen
we haar toe aan Gods liefde tot hij wederkomt
om haar op te nemen met ziel en lichaam.
Dat was ook haar grote hoop en onwankebaar
vertrouwen. Met alle eerbied en dank zullen
haar dierbaren mogen terug denken, die hen
is voorgegaan in werkzaamheid, in eenvoud,
eerlijkheid, in zorg en offervaardigheid tot op
haar gezegende ouderdom. Met Jezus mag ze
zeggen: « het is volbracht ».

Allen die mij zo edelmoedig hebben bijge-
staan mijn oprechte dank en genegenheid,
voor de vele zorgen mij betoond tijdens mijn
langdurige ziekte, bijzonder gij mijn dierbare
kinderen en kleinkinderen, vooral Krista, die
mij dag en nacht met kinderliefde hebt om-
ringd, met uw moeder Marie-Rose. |k vraag U
allen die me lief waren mij te gedenken in
uw gebed. Leef kristelijk tot een blij wederzien
ons mag verheugen in het hemels Vaderland.

Mijn beste bloedverwanten, geburen en ken-
nissen, gedenkt me in uw gebed. De Heer
zegene en beware U. Allen tot wederziens bij
de Heer

t

De families D’HAEYER, DE CUBBER,
DE CROO en GHIJS,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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