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B!D VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jan-Baptist, Frederik D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE MOTTE

geboren te Nederbrakel, op 8 juni 1903 en

godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel),

op 17 november 1971, voorzien van de H.H.

Sacramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen in het stervensuur.

Ere-groepschef bij de
Regie van Telegraaf en Telefoon
Oud-Strijder 1940-45
Ridder in de Kroonorde
Burgerlijk Kruis 1e Klas
Herinneringsmedaille van de Regering
van Zijne Majesteit Albert |
Burgerlijke Medaille 1e Klas.

De mens wikt, maar God beschikt. Nog vol
zorgen en begaan met de zijnen, werd onze
duurbare overledene verplicht zijn werk te
laten liggen, getroffen als hij was door een
verraderlijke kwaal. Gans zijn leven was het,
in innig samenzijn met vrouw en kinderen,
wel en wee moedig te dragen en steeds maar
weer zijn best te doen opdat zij het goed

zouden hebben.

Moge de goede God nu aan hem, die hier
geen rust wilde kennen, het loon geven van
eeuwige rust en vrede. Bidden we daarom in
vertrouwen dat de barmhartige God hem ge-
nadig weze en hem opneme in het hemels
Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor uw
liefde en uw genegenheid. Blijf uw vertrouwen
stellen op God opdat Hij u helpe deze nieuwe
beproeving moedig te dragen. Beste kinde-
ren, kleinkinderen en familie, ook u dank
ik om wat gij voor mij geweest zijt. Bidt nu
voor mij tot God en blijft goed voor moeder,
opdat zij ook bij u verder haar troost moge
vinden.

Heer Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
vrede.

De families D'HAEYER, VAN DE MAELE,
MOTTE en POOLS,
danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

Druk. Herfra, Brakel




