Geloofd zij Jezus Kristus.
4
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Coleta D'HAYER

weduwe van Mijnheer
Jan-Baptist ASSEZ,
geboren te Nederbrakel op 31 juli 1874 en er
godvruchtig overleden op 4 oktober 1962,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. De dood der rechtvaardigen is het einde van
hun arbeid en hun lijden, de bekioning van hun
strijden en de haven van het eeuwig leven.

Zij was goed en minzaam in haar levenswandel,
werkzaam en bezorgd voor het geluk van haar kin-
deren en kleinkinderen, daarom werd ze ook in
haar gelukkige oude dag zo goed omringd: haar
gedachtenis zal dan ook in zegening bewaard wor-
den bij haar familieleden.

Beminde kinderen en familie, dat God U lone
voor uw genegenheid en goede zorgen waarmee gij
mij omringd hebt. Ik ben u voorgegaan naar een
beter leven, waar wij elkaar zullen weerzien om
nooit meer te scheiden. - Gij allen aan wie ik mijn
goede zorgen heb gewijd, blijft mij gedenken in uw
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !

De Families D'HAYER,
ASSEZ,
VAN CAUWENBERGHE,
VAN CAUWENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
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