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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Eerwaarde Moeder Huberta
(Juffrouw Maria - Theresia D’'HAEYER)
Geboren te Elst op 4-4-1877

In het klooster getreden der Zusters van
het H. Hart van Maria te Nederbrakel op 2 -2 - 1900

Ingekleed op 25 -4 - 1900
Geprofest op 9-4-1901
Godvruchtig in de Heer ontslapen

te Gent op 17 - 11 - 1960

Gesterktdoorde Rechten onzer Moeder de H.Kerk.

Bij dit afsterven vervult ons de rustige zekerheid
dat God haar slechts tot Zich riep om haar derijke
beloning te laten genieten van een zeer verdienste-
lijk leven.

Haar veelvuldige gaven van hart en geest heeft
zij geheel ten dienste gesteld van de Heer en van
de naaste.

Zij genoot het vertrouwen van haar oversten en
kweet zich nauwgezet van de verantwoordelijke
opdrachten die haar werden toevertrouwd.

Stichtend was haar eenvoudig maar rotsvast
geloof dat vooral zijn uiting vond in haar vertrou-
wen in het gebed. Bidden en offeren bleef tot haar
laatste levensdagen haar kostbare bijdrage voor het
heil der zielen.

Haar Congregatie lag haar zeer nauw aan het
hart en bij haar medezusters laat zij de herinnering
na van een dienstvaardige medezuster en een
liefdevolle moeder.

Dierbare familieleden, gij weet hoezeer ik om
uw aller ware welzijn bekommerd was. Bij de Heer
blijf ik voor u ten beste spreken. Bidt ook gij voor
mij.

Dierbare medezusters, ik dank u voor uw oprech-
te genegenheid en goede zorgen. Ik reken op uw
gebed en blijf voor u bidden tot wij eens terug
verenigd zijn bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil.

Voor uw innige blijken van genegenheid,
uw kristelijk gevoelen en vroom gebed

danken U van harte :

De OVERSTE en ZUSTERS van het H. Hart van
Maria en de FAMILIE.




