MOEDER

Als klein meisje keek ik naar mijn moeder.
Toen besefte ik niet, wat ik nu weet.
Haar handen, altijd bezig

waren rimpelig, door geploeter.

Toen ik zei:

« Moeder, wat zijn je handen lelijk »,
vonden haar ogen de mijne

en de glimlach die ze mij gaf

kon ik van geen ander krijgen

hij kwam vanuit haar hart.

Nu ik zelf moeder ben,

wat ouder en wat wijzer,

en m’'n moeder intussen wat grijzer,
weet ik één ding zeker :

diezelfde handen, die ik toen lelijk vond,
onmisbaar, net zoals haar hart,

als fonkelende sterren aan de hemel,
die licht geven in de duisternis.

God, dank ik,

dat Hij mij zo een moeder gaf.

( Rita Biesbrouck )
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Liefdevol aandenken aan
MEVROUW

Marie D’HAEYER

weduwe van de heer Charles Walraevens,

geboren te Nederbrakel op 28 november 1907
en overleden in het Sint Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 8 mei 1990.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Moeder, wij bewaren uw voorbeeld van geduld
in lijden zonder klacht of verwijt gedragen, gevoed
door de mysterievolle krachtbron van het geloof
waarvan gij leefde.

Hard heeft ze gewerkt, een zwaar leven gekend
en veel leed gedragen. De laatste jaren werd de
opgave zwaar. Dank je wel moeder, je zal in onze
herinnering steeds een stichtend voorbeeld blijven.

De families

D'HAEYER, BETTESONE,
WALRAEVENS, DESTAERCKE,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : donderdag 31 mei 1990 om 19 uur.

Begrafenissen Piteraerents, Tenbosse 24 - Brakel
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel




