Heer laat nu uw dienaar gaan in vrede.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Pierre - André D’HAEYER

geboren te Nederbrakel op 21 mei 1905 en god-
vruchtig overleden in de Sint-Franciscuskliniek
te Brakel, op 25 april 1978, voorzien van de HH.
Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De voorbereiding van zijn reis naar de eeu-
wigheid ging zeer langzaam.

Hij vreesde de dood niet, sedert lang ver-
wachtte hij haar. Op zijn ziekbed wachtte hij
biddend de komst van de Heer af.

Voor een man, die meeleefde met de groei
der vruchten, de wisseling der seizoenen, de
goeddoende warmte van de zon, was het leven
zeer dierbaar. Toch heeft hij zijn ziekte en dood
aanvaard met algehele onderwerping aan Gods
wil.

Moge God nu deze man opnemen in zijn
hoge hemel.

Moge Hij hem belonen omdat hij zijn taak op
aarde plichtsgetrouw volbracht.

Beste familieleden, heb dank voor uw troos-
tend woord en voor de zorg, die u aan mij
besteedde. Moge God u lonen !

De families D'HAEYER en VERSMISSEN,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel




