Dankbare herinnering aan

1.

DE HEER

René D’HAEYER

weduwnaar van Germaine Van de Wattijne

geboren te Nederbrakel
op 28 december 1910
en rustig thuis in de Heer ontslapen
op 2 januari 1997
gesterkt door het
Sacrament van de Ziekenzalving.

René was een eenvoudig man.

Een harde werker, die altijd bereid was

om te helpen waar het nodig was.

Ondanks tegenslag en ziekte bleef hij overeind,
en mocht hij een gezegende ouderdom bereiken.
Hij bleef vertrouwen

en hij wist goedheid en vriendschap te bewaren
met familie, buren en vrienden.

Eenvoudig als zijn leven was,

Zo was 00K zijn sterven.

Rustig, in het hem zo vertrouwde huis,
is hij van ons heengegaan,

om voor eeuwig thuis te

komen bij God, zijn Schepper.
Dankbaar om de gave van zijn leven
durven wij vertrouwvol bidden:

“Heer God,

gedenk René die van ons is heengegaan.

Laat hem niet alleen.

Schenk hem vergiffenis over zonden en zwakheid
en laat hem nu delen in de eeuwige vrede bij U.
Amen.”

Dierbare familie, vrienden en buren,

en gij vooral die mij dagelijks zo nabij waart,
om al uw zorg en tederheid

zeg ik van harte:

dank!

De familie dankt U om uw blijken van medeleven.

Namis op vrijdag 31 januari 1997 om 18.30u. in de
Dekanale kerk St.-Pieter te Brakel.

Uitg.: b.v.b.a. BRAECKMAN Brakel - (055) 42 26 24
Rouwl. b.v.b.a. RAOUL 9660 Brakel (055) 42 24 49




