Hij leefde niet voor zichzelf,
maar voor een ander.

Hij was voor ons in zorg
tot bij zijn afscheid.

ALS HERINNERING AAN
DE HEER

René D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw
Irma VAN MALDERGEM

geboren te Nederbrakel op 4 oktober 1913
en zachtjes van ons heengegaan in het A.Z.
St.-Elisabeth te Zottegem op 23 augustus 1992
voorzien van de HH. Sacramenten.

Beste pa, opa en peter.

Langzaam en toch moedig droeg je de
pijn ; zelf relativeerde je veel. En dan ver-
gaten we even onze grote zorg dat we je eens
zouden moeten missen.

Maar de pijn liet je niet los en nu probeer-
den wij je op onze beurt in de watten te
leggen. Ma was altijd rond en bij je: eerst
thuis, dan in het ziekenhuis. Daar nog het
meest ondervonden we samen dat jullie enorm
van elkaar houden.

Ma verloor je geen seconde uit het oog,
pa, en dat wist je. Je kinderen en klein-
kinderen probeerden zoveel mogelijk je pijn
te verlichten, door dicht bij je te zijn. Vooral
Liesbet en Sara waren je oogappels en je
fleurde helemaal op als je ze aan het spelen
zag. Je was terechi fier op je kleinkinderen.

Dag na dag, moesten we aanvaarden dat
we van jou afscheid moesten nemen, en tel-
kens deed het heel veel pijn. Nu is er een
grote leemte die niemand kan innemen. En
dat zal altijd wel zo blijven.

We weten, pa, dat je nu heel gelukkig bent
bij de Heer en dat we je daar zullen terug-

zien.

Namis : vrijdag 25 september 1992 om 19 u. 30.

f

Uw medeleven was voor ons een troost,
wij danken U hiervoor.

Irma VAN MALDERGEM,

Godelieve D’'HAEYER,

Patrick en Annemie MAROYE - D'HAEYER,
Liesbet en Sara,

Renée D'HAEYER.

De families D’HAEYER, VAN MALDERGEM.
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