DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

ROBERT D’HAEYER
echigenoot van Mevrouw
Maria VANDERKIMPEN.

Hij werd geboren te Elzele op 4 november
1901 en overleed godvruchtig in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 16 juli 1987,

gesterkt door de HH. Sakramenten.

Eenvoudig en stil, zoals de inhoud van
gans zijn leven, is deze goede mans van
ons heengegaan. « lk ben niet bang om te
sterven » : dat getuigde hij met volle ver-
trouwen op zijn sterfbed. Hij wist dat het
leven hier op aarde alleen maar een weg
is naar de eeuwigheid, de tocht naar het
huis van de hemelse Vader. Zijn leven is
esn opgang geweest naar God, hij wist dat
het lijden voor elke mens bestaat, maar in
het lijden verdiensten verzamelen het voor-
recht is van de gelovige kristen mens. Hij
heeft zijn best gedaan in dit leven, door de
eenvoudige dagelijkse dingen goed te doen
en goed te zijn voor de mensen.

Met grote aanhankelijkheid was hij trouw
aan alles wat God van hem verlangde, groot
was zijn vertrouwen en liefde voor zijn he-

melse Moeder Maria. De Eucharistie stond
steeds in het middenpunt van zijn bestaan
en het deed hem echt iets omwille van de
ouderdom, de weg naar de kerk niet meer
te kunnen begaan, maar in de H. Kommunie
vond hij de sterkte en de kracht om moe-
dig de lasten te doorstaan. Zo zal Kristus
hem verwelkomen met de woorden : « Kom
gezegende van Mijn Vader en neem bezit
in Zijn Rijk ».

Dank om de goede zorgen en blijf ver-
trouwen op Jezus en Zijn hemelse Moeder.

Zijn echtegnote, kinderen, kleinkinderen en
de familie,

danken U voor uw medeleven.

Rouwleiding Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel




