., Ik geloof in de opstanding van de doden en
het leven van het komend Rijk". Credo.

.I.

Gedenk in uw liefdevol gebed
de Heer

THEOPHIEL D’HAEYER

weduwnaar van Mevrouw
Isalie MEGANCK

geboren te Velzeke de 8 oktober 1908 en gelaten
in de Heer gestorven te Zottegem in het
A.Z. Sint-Elisabeth de 14 mei 1992,
gesterkt door de H. Ziekenzalving en het
bezinnend gebed van de Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

De Hr. en Mw. Willy De Cock-D'Haeyer
zoon en verloofde,

De Hr. en Mw. Roger D’'Haeyer-De Pessemier
en kinderen,

De Hr. en Mw. Laurent D’Haeyer-Hoebeke
en zoon,

De families

D’'Haeyer - Van Hoecke, Meganck - Tavernier,
danken U
voor uw christelijk medeleven en uw gebed.

Een eenvoudige stille werker en gelovige vader
verlaat ons. ,,Alles is volbracht’’, met deze woor-
den van Jezus aan het Kruis leggen wij het leven
van vader in Gods handen. Diep in zijn hart droeg
hij zijn levensopdracht mee nl. God’'s Schepping
verder uit te bouwen in dienst van de medemens.
In zijn tuintje waar hij leefde en werkte, waar hij
zaaide en plantte, waar niets aan zijn aandacht
ontging, was hij thuis. Hij voelde er zich gelukkig
in dienst van al de zijnen. Voor ons blijft hij een
voorbeeld van eenvoud en goedheid. Daar hebt
gij voor ons de vreugde van onze plicht en werk
en dienst aan de anderen geleerd en ons gelukkig
gemaakt. Samen met die zorg in huis en tuin heeft
hij ons geleerd met God te zijn en ons te geven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, het is op
aarde goed geweest. Nu mag ik ten volle leven
bij God mijn Schepper en Heer; en delen in zijn
volle vreugde. Want Hij nodigt allen uit: ,,Komt,
gezegenden van mijn Vader in het koninkrijk,
dat voor u bereid is vanaf de grondvesting van
de wereld’". Dankbaar blijven wij verenigd in
gebed.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere




