O Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Victor D'HAEYER

geboren te Schaarbeek op 3 juni 1898 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Rustoord « Najaarszon » te Brakel
op 13 augustus 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

God mengt het geluk van deze aarde met
bitterheid, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken dat niet bedrieglijk is.

De dood geeft de mens heilzame lessen.
Hij leert ons hoe klein wij zijn voor de
ogen van God, hoe kort het leven is tegen-
over de eeuwigheid. Hij spaart niemand.

Na een leven van stille werkzaamheid
heeft hij zich teruggetrokken in een periode
van rust en mijmering over al hetgeen voor-
bij was. Samen met zijn zuster bracht hij
nog enkele gelukkige jaren door. Toen deze
hem ontviel, kon hij zeggen : « Laat nu
Heer, uw dienaar in vrede gaan ». Thans
komt voor hem de tijd van de zaligheid.

Hebt dank, zusters en personeelsleden van
« Najaarszon ». Bidt allen voor het eeuwig
geluk van mijn ziel,

De families
VANDEN

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van

deelneming

Druk.

Jos.

D'HAEYER, VANDER SCHUEREN,

BULCKE,

De Vleeschouwer-Hoste,

in de rouw die hen treft.

Brakel




