Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen

1.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR D’HAEYER

echtgenoot van Mevrouw

ANSELMA MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel,
de 11 november 1906 en godvruchtig overleden te
Opbrakel de 12 september 1965,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken,
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

Ons hart overstelpt van droefheid is gebroken,
want onze teerbeminde vader isoverleden, onze brave
eenvoudige en bezorgde vader, steun van zijn schoon
gezin.

Aan beproevingen heeft de duurbare overledene
ruimschoots zijn aandeel gehad. Hij heeft een schoon
gezin grootgebracht: er hard voor gewerkt en hen
voorgegaan in eer en deugd. Daarom werd hij van zijn
kinderen bemind en geacht.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
vaartwel, onderwerpt u aan Gods Wil, gelijk ik de
dood uit zijn handen aanvaard heb; onze genegenheid
voor elkander sterft niet, wij blijven verenigd door
onze gebeden. Bljjit in eenheid en kinderlijke liefde
moeder helpen en weest een steun voor haar. Bidt in
uw familiegebed, in de H. Missen en vcoral in uw
zondagsmis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R, I P.

Vandendriessche-De V| h Nederbrakel

en danken U van harte.

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
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