Maar de herinnering is warm,
want sterft een mens,
gedachtenis blijft leven
in ons, altijd.

Bid voor de ziel van
de Heer

Henri D’HERDE

echtgenoot van Mevrouw
Georgine SPILIERS

Lid van: De Bond der Gepensioneerden.
Eretekens Oud-Strijder: Oorlog 1940 - 1945.

geboren te Voorde op 11 september 1913
en godsvruchtig overleden in het Sint Elisa-
beth Ziekenhuis te Zottegem op 22 septem-
ber 1991, gesterkt door het H. Sacrament
der zieken.

De families:

D’HERDE - SPILIERS
STRADIOT - VAN HERREWEGHE
zijn zeer gevoelig voor het blijken van deel-
neming hun betoond bij het overlijden van

hun teergeliefde afgestorvene.

Eenvoud, werkzaamheid, godsdienstzin en
stille overtuiging stempelden hem tot een
zorgzame vader en goede echtgenoot. Wat
zorg heeft hij niet gekend, wat werk heeft
hij niet verricht voor zijn gezin.

Gelukkig de mens, die in de eenvoud des
harten, het leven uit Gods handen dag op
dag ontving om het tenslotte geheel aan
God te geven. Gelukkig de vader die voor
zijn kinderen zorgde en ze de weg naar het
christelijk leven heeft geleerd door woord
en daad. Mijn dierbare echtgenote, kinderen
en kleinkinderen, ik dank U voor uw zorgen
en blijvende genegenheid. Bij mijn heengaan
waart gij voor mij en steun en opbeuring.
Blijft mij allen gedenken in uw vrome gebe-
den. Tot weerziens bij Onze Lieve Heer.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige
rust.
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