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BID VOOR DE ZIEL

van Miinheer

KAMIEL D’HERDE

echtgenoot van Mevrouw
RENILDE VAN LEUVEN

geboren te Erpe, de 7 oktober 1900 en er god-
vruchtig overleden de 5 december 1962, gesterkt
door het H. Oliesel.

Wat al droefheid laat een vader niet na die
gestorven is. Moeder en kinderen zijn hun steun
op aarde verloren, de spil van het huishouden,
de broodwinner voor vrouw en kinderen.

Kamiel nam het leven zoals het hem werd ge-
geven; hij zorgde voor de zijnen van de morgen
tot de avond. Weldra kwam de ziekte die hem
naar het graf bracht. Ook dat aanvaardde hij ge-
laten omdat het Gods wil was.

Dierbare vrouw, wij waren zo gelukkig samen,
heb dank voor uw liefde en vriendschap; voor
uw tedere zorgen voor alles in ons gezin. Laat
u nu niet door droefheid meeslepen, maar bedenk
dat niemand hier blijft op aarde, maar bestemd is
om eeuwig bij God te zijn. Ondertussen zal God
u de nodige kracht geven opdat gij u door het
harde bestaan van het leven zoudt kunnen door-
heen werken, in afwachting dat ook gij belandt
in de veilige haven waar God ons wacht.

Dierbare kinderen, weest het woord en het
voorbeeld van uw vader getrouw; nu hebt gij al-
leen nog moeder; al uw zorgen en bekommernis
zullen nu naar haar moeten gaan om haar te
helpen en bij te staan.

Dierbare familieleden en vrienden, vergeet niet
voor mij te bidden al de dagen van uw leven
opdat uw gebed mij zou gunstig zijn bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familien D’Herde,
"~ Van Leuven,
Van den Bremt,
Bogaert,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw

gebeden.




