Ik zie uit naar de Heer, mijn Verlosser
Ik blijf op Hem vertrouwen, nu hij nabij is.

We gedenken dankbaar de heer

Albert D’Hoker

zoon van wijlen
Jozef en Julie De Roover

Geboren te Godveerdegem op 20 maart 1919,
werd hij opgenomen in de eeuwige vrede te Poperinge
op 24 februari 1988.

Gesterkt door de ziekenzalving.

Albert,

De tranen in onze ogen
getuigen van droefheid

om je heengaan,

maar ook van dankbaarheid
om je schone leven.

Hoe moeten we woorden vinden

om die droefheid, dankbaarheid

en eerbied uit te drukken?

Nu we afscheid moeten nemen,
komt het toch veel te vroeg.

Maar ons geloof zegt ons

dat je bent heengegaan,

God tegemoet.

Die God, die je je hele leven

de kracht gegeven heeft

om tevreden en opgewekt te leven.
Bij die God ben je nu thuis gekomen
en mag je in vrede rusten.

Wij zijn je dankbaar om de vriendschap
die we zomaar

van je mochten ondervinden.

Wij vergeten je niet

en wij geloven dat dit afscheid

geen afscheid voor eeuwig is.

De families D'Hoker en De Roover
danken voor uw gebed.

DRUK. HOVOGRA OUDENAARD!







