Dank je wel

m'n God

om één van die goede mensen
die onze wereld

leefbaar maakte.
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TOT DANKBAAR EN VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

GILBERT D'HOKER

echtgenoot van Mevrouw

SIDONIE HEYLENS

geboren te Godveerdegem
op 4 november 1907 en overleden
te Oosterzele op 1 maart 1986.

Oudstrijder 1940-45

Ere-voorzitter Boerenbond Godveerdegem
Herinneringsmedaille 1940-45

en talrijke andere eretekens

Zijn gelaatstrekken zullen ons immer voor ogen
staan, scherp getekend, wilskrachtig
nadenkende, peilende ogen

steeds dromend van een betere wereld

voor allen die hem nabij waren,
familieleden, vrienden.

Niet alleen dromend, maar steeds actief,
op de baan en in de weer

voor wat vooruitgang betekende

voor groepering en dorpsgemeenschap
strijder... ja, soms vechter...
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Maar van binnen z6 gevoelig
bronnend in Gods droom over de were‘hi\
dat klein stukje wereld

waar hij iets kon aan doen ...en deed!

Sterk lijdend onder eigen teer gemoed
en soms zwakke gezondheid
en toch steeds in de bres.

Glimlachend en luisterend, soms ongeduldig
maar steeds teruggrijpend naar bezinning

in boek of gebed

mijmerend kijkend op het land

dat het zijne was

op de mensen waar hij van hield.

Met een rijke oogst komt hij voor de Heer.
Hoe goed zal het nu zijn voor hem

bij Hem die hem alles ingegeven heeft.
,.Eens mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen, de kommer en de koorts...”

Mijn lieve vrouw, kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, familieleden, goede vrien-
den... Met jullie was het leven de moeite
waard. Blijf verder geloven in de Heer, de
toekomst, elkaar, en in de taak die u verbindt.

De families D'HOKER, HEYLENS,
VAN DORPE, DE MOOR en REYGAERT
danken !

Drukkerij Eeckhout, Merelbeke - Munte
Begrafenissen Wanzeele, Oosterzele




