Ik zal u beminnen in de hemel gelijk ik u be-
mind heb op aarde. (H. Joa. Berchmans)

+
BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

JULES D’HOKER

weduwnaar van Mevrouw
Zoé Droesbeke

geboren te Steenhuize de 3 mei 1898 en godvruchtig
overleden te Ophasselt de 15 oktober 1957, gesterkt
door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Gelukkig de man die de Heer vreesde en de ge-
boden van jongsaf onderhield, die rechtvaardig was
en gedienstig, en die in zijn omgang de wil van God
volbracht. (Eccl. 1-14)

De betreurde en geliefde vader was inderdaad een
goed en godsdienstig man, die steeds de rechte weg
bewandelde. Samen met zijn zorgzame echtgenote,
die helaas te vroeg is gestorven, wist hij zijn goede
kinderen op te voeden in de deugd, door zijn aan-
moedigend woord, en vooral door zijn stil en schoon
voorbeeld.

Was hij een toonbeeld van zorgende vaderliefde
hij was ook een voorbeeld van noeste werkzaamheid
in dienst van zijn schoon gezin en in dienstvaardig-
heid voor zijn werkgezellen. De zware lasten van
zijn werk hebben ook ziin leven verkort : God lone
spoedig ziin stil en verdienstelijk leven.

Geliefde kindcren, hebt allen dank om uw goed-
heid en tedere zorgen !... Bij God in de hemel zal ik
voor u bidden opdat de Heer u moge vergelden alles
wat gij voor vader zaliger hebt gedaan.

Dierbare familieleden en werkgezellen, weest
mijn ziel indachtig in uw gebeden. Tot weerziens
in het eeuwig Vaderland.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

.i.

De familién

D’HOKER, DROESBEKE,
BEKE en TUYPENS

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. DE VOS, Ophasselt.




