Uw Naam zij gezegend...

+

Stort een vroom gebed voor de ziel

van de Heer
Leo D’HOKER

Weduwnaar van Mevrouw
Leonie DE ROOVER

geboren te Godveerdegem de 10 maart 1885
en er zachtjes ontslapen de 28 augustus 1964
geholpen door de H. Sacramenten van de
zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart,
[

Nu gaan ze samen de Heer in Zijn Eeuwig
Rustoord aanbidden, danken en loven : Leo en
zijn goede echtgenote, die v66r zeven maanden
hem een plaats is gaan voorbehouden.

Hoe minzaam zal God nederzien op die twee
heerlijke dienaars, die Hem zoveel hebben afge-
staan voor 't heil van het arme mensdom en voor
de verspreiding van Zijn Rijk!

Hij was een trouwe echtgenoot, een strenge
doch liefdevolle vader. Rechtschapenheid was het
hoofdkenmerk van ziin inborst, en daar lag dan
ook het raadsel van heel zijn ritkkgevuld leven, van
zijn hard werken, van de talrifke offers die hij
bracht voor vrouw en kinderen, voor veel anderen,
ja, die aan den lijve mochten voelen wat bij hem
daadwerkelijke naastenliefde was.

Ziijn heengaan was «één» glimlach omdat zijn
Gods-ontmoeting «één» liefde-akte was.

Dierbare zoons en dochters, —vooral gij, die in
missie of klooster God en mensen dient— brengt
de wil en het werk van uw vader verder, God
ter ere en uw evennaaste ten bate.

Bidt en offert met onze kleinkinderen en familie-
leden allen, opdat uw ouders’ doel gedije, opdat
we samen, eens verenigd met God, ervaren wat
het betekent voor Gods glorie te ijveren.

De familién D'Hoker, De Roover, Vagenhende en
Solemé.
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