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Het is geen pijnlijk rinkelen van stukken,

geen spijtig breken van een broos kristal,

doch blij zich door de liefde laten plukken
om bloem te worden in een helder dal.

Het is ook niet, naast zoveel dode namen,
gebeiteld staan in levenloos arduin ;

maar 't feest’lijk openwaaien van de ramen,
het in verrukking staan voor Vaders tuin.

Het kale nest verlaten lijk de zwaluw

voor 't rijk dat boven wolk en winden ligt,
ontwaken in een zomer zonder schaduw
en schouwen in het ongemeten Licht.

zr, Maria-Christina

Vader, wij danken u
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