WIE ZIJN TAAK ALS MENS VERVULDE IN
DIT LEVEN, HEM ZAL GOD ZIJN VRIEND-
SCHAP EN ZIJN LIEFDE GEVEN.

e

Rond het teken van Leven,
de Verrezen Heer,
kwamen wij samen om

GERTRUDE D'HOLLANDER

aan het leven toe te vertrouwen.

Zij werd geboren te Erwetegem
op 17 december 1824,

Zij is rustig ontslapen te Gent

op 11 maart 1982.

Zij wist zich gesterkt in haar ziekte
door het sacrament van de zieken.

Wie zijn taak als mens vervulde...
Juffrouw Gertruda,

Deze mooie tekst viel mij te binnen toen
ik die laatste avond aan uw ziekbed stond,
en gij U klaarmaakte voor de lange reis
naar de top van de Berg.

« [k ben niet bang », zei je « om te sterven ».
Ge besefte dat ge Uw taak goed vervuld had.

Dat is mijn diepste herinnering aan U...

Door onze vele gesprekken in het ziekenhuis
heb ik U leren kennen als iemand die tijd
noch moeite spaarde voor Uw lieve moeder,
Uw zusters, het gezin van Uw broer en niet
in het minst voor de vele jonge mensen
op school.

Voor velen, voor wie de wereld te groot en
te koud was, waart gij licht en warmte
overdag... en lang daarna.

Zij dragen nu Uw herinnering mee...

Qok de zorg voor Uw parochiekerk was een
uiting van Uw diep geloof. De overtuiging
waarmee wij liturgie vierden was telkens
een getuigenis voor allen die dat mochten
meemaken.

Ook zij dragen Uw herinnering mee...
Wanneer wij, na verloop van tijd, dit
aandenken nog eens ter hand n=men, zal
het aangevuld zijn met persoonlijke
herinneringen van ieder die haar gekend
heeft.

Het zal een uitnodiging zijn om voor haar
te bidden.

Wanneer wij aan haar denken zullen wij
danken,

Zo blijft zij levend in onze herinnering,
omdat

...GOD HAAR ZIJN VRIENDSCHAP EN
ZIJN LIEFDE GAF.




De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doorwogen.
Ik zeil langs regenbogen

Gods stilte tegemoet.

F. Timmermans.

De families D'HOLLANDER - VERNIERS

danken U oprecht voor Uw genegen
deelneming.




