Tot U blijf ik roepen, o Heer,
U die ik mocht noemen 'Mijn schuilplaats’.
Ps. 142

E. H. ROLAND D’HOLLANDER

geboren te Eke 01-08-1917 en overleden
in het U.Z. te Gent 04-02-1988.

Priester gewijd in 1942

Subregent aan het H. Maagdkollege
te Dendermonde

Onderpastoor te Merelbeke-Flora
en Denderhoutem

Ere-Pastoor te Baaigem.

Het beeld van jouw goedheid,

wij dragen het mee

die rustige gebaren, warme stem,

een genegen groet.

Wij houden het nog gaarne vast

nu jij zichtbaar verdwijnt

voor onze beperkte blik.

Wij weten je wonen, elders, in die bron
van waaruit jij zwijgzaam leefde,
trouw en goed.

Mens onder de mensen, zo kenden wij je
met een warm hart naar de minsten

en ongezien goed doende

zo gewoon als je was.

Kinderen, jonge mensen nodigde je tot
creativiteit, leerde hen kultuur

en kunst smaken en er zelf aan groeien.
Het volk nabij zijn, de gewone mens
boeren en hun vragen, kunstenaars...

je deed het met woord en daad, want
luisteren, dat kon je, hun hart verstaan.
Gevoelig als je was,

tastte je naar de levenskern

in mens, in natuur en dier

en je gaf het alles ruimte.

Het leven was voer jou vol geworden.
Gelukkig was je, deze laatste zes jaar
in Zwalm na tijden van felle acitviteit
waarin je afwist van 'dragen en vertrouwen’
doorheen miskenning en onbegrip.

Hier in Zwalm hebben wij je ontdekt
en in ons groeide eerbied

en oprechte waardering.

Je zong met ons

je plantte bloemen

vogels waren om je heen

en je vierde, iedere morgen,

met schaarse enkelingen

het broze geheim van een grote liefde.
Je was zo mild,

zo grandioos eenvoudig geworden

beeld van Gods belofte.

Wij groeten je, pastoor D'Hollander
over die donkere tunnel heen

jij al in licht

wij op weg.

Mogen wij dag na dag verder gaan

de weg ten einde toe

in liefde en trouw zoals jij. A.D.
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