Wij wenen Heer, maar zonder klagen !

Wij mogen U geen reden vragen.

Gij zijt oneindig goed en wijs !

Uw wil geschiede ! Hoor de bede :

Geef uw dienaar, Heer, de vrede. G. G.

-I.

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel, Emiel D’HOMME

echtgenoot van Mevrouw Lucille POLS,

geboren te Parike op 15 december 1930 en
onverwacht overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 3 juni 1985,

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Heer, Gij hebt onze goede echtgenoot en
vader aan onze zijde plotseling weggenomen.
Diep is de wonde die Gij ons toebrengt,
doch wat ons troost dat Gij onze Vader zijt.
Zijn zorgzame werkzaamheid, zijn eerlijke
aard, maar vooral zijn belangloze dienstbaar-
heid zullen ons allen die hem gekend heb-
ben, bij blijven.

Dierbare echtgenote, zwaar is de slag voor
U. Dank voor uw genegenheid en liefde,
voor de vele gelukkige jaren die we samen
hebben kunnen doorbrengen. Troost U met
de gedachte dat we eens in het hemels
Vaderhuis  onafscheidelijk zullen  verenigd
worden.

Mijn jongen, uw geluk was het mijne. Blijf
vader indachtig en wees een steun voor
moeder al de dagen van haar leven.

Beste familieleden en vrienden, U dank ik
voor uw genegenheid. Blijf me ook in uw
gebeden gedenken.

Voor uw blijken van medeleven danken U :
De families D'HOMME, POLS, DENIE,
ROELAND, VAN DE CATSIJNE, RUBBENS.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies Raoul, Brakel




