Een goede moeder is eerbiedwaardig. Haar naam
is een eretitel voor God en de mensen. Laten wij
haar met eerbied en bewondering groeten.
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BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

MARIA DPHOMME

echtgenote van Mijnheer
Alfons De Grem

geboren te Parike de 1 februari 1900 en godvruchtig
overleden te Geraardsbergen de 3 mei 1960 voorzien
van alle troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Bij het afsterven van echtgenote en moeder weent
het hart van man en kindren hoe groot of hoe oud
die ook zijn. De echtgenoot verliest de trouwe le-
vensgezellin met wie hij lief en leed deelde. De kin-
dren verliezen haar, die hun in dagen en jaren van
hulpbehoevendheid koesterde; in dagen van droef-
heid was het moeder die troostte; in dagen van
voorspoed was het moeder die zegende !

Met verduldigheid en moed heeft zij tegenspoed
en rouw gedragen en een langdurige ziekte onder-
staan, indachtig de verlossende kracht van het liiden
voor het heil der ziel. Met christelijke onderwerping
heeft zij haar ziekelijk bestaan en het lot van echtge-
noot en kindren neergelegd in de Handen van
Gods Voorzienigheid. Het weze haar roem en haar
verdienste met Geloof, Hoop en Liefde door het le-
ven te zijn gegaan.

Dierbare echtgenoot, mijn afsterven is voor u een
zware beproeving. Z4 graag had ik verder geleefd
om u testeunen en te zorgen voor ons gezin.Ik dank
u voor de zorg waarmede u mij jarenlang in mijn
zware ziekte hebt omringd. Geen man als gjjzal ooit
met meer geduld en begrip zijn vrouw troosten en
terzijde staan. God zegene er u om.

Mijn zonen, goede kindren, voor uw ouders, uw
moeder gaf u steeds het goede voorbeeld. Eert ver-
der de gedachtenis aan mij door uw christelijk leven.
Omringt gij vader, met de eerbiedige zorgen waar
hij ten volle recht op heeft.

Dierbare familicleden schenkt mij een vurig gebed
Ik spreck weldra God ten beste voor uw tijdelijk
bestaan en eeuwig geluk. Tot weerziensin de Hemel.

H. Hart van Jezus ontferm U onzer ! H. Maria
Moeder Gods en ook onze Moeder spreek voor uw
kind ten beste bij uw zoon.
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De familién

D’HOMME, DE GREM,
GODITIABOIS en
VAN CAENEGEM,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Uitg. Mw De Croo, Deftinge
“




