Al sterft de rechtvaardige een onvoorziene dood,
hij zal in vrede zijn. Wijsheid 4, 7.

1
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Mariette D’HOMME

weduwe van Mijnheer
NESTOR DELESTREE,

geboren te Everbeek op 3 juli 1901 en er schielijk
overleden op 6 januari 1962,
versterkt door het H. Oliesel.

Gelukkig hij, die het uur van zijn dood altijd
voor ogen heeft door zich iedere dag voor te be-
reiden op de dag van zijn afsterven ! Nav. 23. 2.

Die voorbereiding en voorzichtigheid bestaat in
het trouw vervullen van zijn plichten van staat en
het onderhouden van de tien geboden. Het is het-
geen de duurbare overledene nauwkeurig deed.

Dikwijls naderde zij tot de H. Tafel en was een
trouw en vurig lid van de Bond van het H. Hart.

Door raad en daad zette zij haar kinderen aan tot
het guede, en was een voorbeeld in de parochie.

Trouw hield Mariette de gedachtenis van haar
duurbare man en van haar teergeliefde dochter in
eer; bad voor hen en deed regelmatig en meerma-
len per jaar het H. Misoffer voor hen opdragen. Ze
verdient dat ook haar gedachtenis in eer worde ge-
houden. Groot was de ontsteltenis van naastbestaan-
den en kennissen bij het plotse nieuws, maar lang
zal haar aandenken gezegend bijblijven.

De Heer niep haar op het feest der Koningen. We
hopen dat Hij zijn trouwe dienares reeds in zijn
glorierijke heerlijkheid heeft aanvaard bij het aantal
van Zijn Gelukzaligen.

Teergeliefde kinderen en kleinkind Paulke, duur-
bare broeders, zusters en bloedverwanten, ik heb U
het goede voorbeeld gegeven. Gij beweent mijn af-
scheid. Denk er aan dat ik vader en Simonne heb

vervoegd en dat we U samen blijven beminnen.
Vaartwel ! En dat het liefdevol gebed voor malkaar
de stevige band weze die ons blijvend samenbinde
over het graf heen, in afwachting van het blijde
wederzien bij de Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

De families
D'HOMME,
BASSELIER,
DELESTREE,
ROELANDT,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

A. Opdecam, koster, Everbeek




