Ten paradijze geleiden U de engelen !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Zoé D’HOMME
echtgenote van de Heer
Theophile VANDORPE

geboren te Everbeek op 22 december 1888 en

en godvruchtig overleden op 6 augustus 1970,

voorzien van de HH. Sakramenten der zie-

ken en de Pauselijke Zegen in het stervens-
uur.

De dierbare overledene was een voorbeel-
dige vrouw, een liefderijke en zorgzame moe-
der. Op gevorderde leeftijd bleef zij bekom-
merd om de toekomst, het welzijn van haar
kinderen en kleinkinderen met wie ze nog
in alles meeleefde. Hun geluk en welvaren
was haar een vreugde en hun genegenheid
haar troost.

Stichtend heeft ze zich voorbereid op haar
dood. Zij heeft wel veel geleden, maar in
al haar kwellingen en miseries bleef ze ver-
enigd met de gekruiste Heer.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en
kleinkinderen, met hartelijke zorgen hebt
gij mij omringd. Ik dank om die genegen-
heid, om die liefde, om alles. Gij zijt nu
bedroefd omdat ik uit uw midden weg ben.
Troost U, ik kan niet van U weggaan want
ik blijf langs de band van liefde en genegen-
heid met U verbonden en wacht U hierboven.
Bidt veel voor mij.

Beminde familieleden, vrienden en kennis-
sen, geen vaarwel zeg ik U, maar tot weer-
ziens hierboven, vergeet me daarom niet in
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De families D’HOMME, BASSELIER, VAN-
DORPE en VINCQ,

danken U voor de blijken van mede-
leven.

A. Opdecam - Everbeek




