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DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Mevrouw Anna D'HONDT

weduwe van
Aimé VEYS

geboren te Maarke- Kerkem, op 28 april 1905
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Maarkedal-
Nukerke, op 23 juni 1979.

Zij werd gesterkt door het Sakrament der zieken.

Voor uw gebed,
voor uw medeleven,

voor uw vriendschap,

DANK.

Moeder, heel lang geleden,

of was het gisteren nog,

speelde je lachend met ons.

Als we thuis kwamen, was onze eerste vraag :
waar is moeder ?

Was je afwezig, dan was het wachten.

We zien nog helder je stille diepe blik,

we horen nog je zachte, rustige stem.

Opeens was je oud, nog vo6r we het merkten.
Lang geleden al was vader heengegaan.

Wat deed het pijn, je te zien lijden.

God, hoe kan het bestaan ?

Geef Gij ons vertrouwen, dat dit niet het einde is
want liefde kan niet sterven.

Zo is het woord van je eigen Zoon.

Kinderen en verwanten, vrienden en bekenden,
bidden we nu verenigd rond haar gedachtenis met
vertrouwen en dankbaarheid.

Heer Jezus, kom !

Adrien en Aline Veys-Vanhole,

Marc en Lucienne Veys-Humel, Christian en Thierry,
Etienne en Liliane Pieters-Veys, Jo, Frank en Greet,
Antoine en Oliva Veys- Aelvoet,

en familie.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




