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Als herinnering aan
MEVROUW
Anna D’Hondt

weduwe van de Heer
Bernard Van Rysselberghe

Geboren op 18 november 1918
en gestorven op 25 september 1993.

Wij danken familie, vrienden en kennissen
voor hun medeleven.

Op een dag werd alles, wat je leven vulde,
plots veranderd. Jij, die zo zelfstandig en on-
afhankelijk je gezin en je zaak had opge-
bouwd, werd nu door ziekte getroffen.

Stil en teruggetrokken werd je levensweg om-
ringd door de zorg van je kinderen. Je hart
leerde blij en dankbaar te zijn om de kleine,
dagdagelijkse dingen... een tas koffie... ie-
mand die wat tijd nam voor een babbel... de
vriendschap en liefde van je kleinkinderen...

De tijd bleef stillestaan...

en plots, onverwacht

ben je heengegaan.

Maar we zullen nooit vergeten...
dat vele, kleine vreugdes

je weer «leven» deden.

Nu doet dit scheiden pijn...
toch kijken we vol dankbaarheid
naar jaren van stil samenzijn.

Begr. Cl. Van Bever, Wetteren, 3692008 Druk Verbaere




