Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

Bid voor de zielerust van
JOZEF D’HONDT

geboren te Michelbeke, op 14 juni 1913 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscus-
kliniek te Brakel, op 3 november 1981, ge-
sterkt door het H. Sakrament van de zieken.
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De familles
D’HONDT en GHUWJS,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

Begraf. RAOUL, Markt, Brakel Tel. (055) 422449

Het leven op aarde is slechts een voor-
bijgaand geluk, een afstraling van het eeuwig
geluk bij God, waarvan wij hier de grond-
slag moeten leggen.

Voor uw gelovigen, Heer, is het zeker dat
op het lijden de verlossing volgt en dat na
de beproeving de beloning komt.

De betreurde overledene was een eenvou-
dig en oprecht man. Hij hield van het leven
als de bloemen van de zon ; hij waardeerde
gezelligheid en vriendschap en wist die gul-
hartig te beantwoorden. Hij leefde tevreden
en zijn joviaal karakter maakten hem aange-
naam bij God en de medemensen.

Jozef heeft vele jaren zware arbeid ver-
richt in de koolmijn en moest er ook de tol
van dragen. Hard was de slag wanneer de
ziekte hem overviel. Hij heeft zijn lijden
moedig en gelaten gedragen.

Duurbare familieleden en mijn vele vrien-
den, hebt dank om uw genegenheid en be-
zorgdheid, om alles wat ge voor mij hebt
gedaan. |k durf nog verder rekenen op de
steun van uw gebed en hoop op het weer-
ziens in het Vaderhuis.

Jezus, barmhartigheid.




