Al wie leeft en in Mij gelooft,

za' in eeuwigheid niet sterven

)
TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw JULIA - MARIA DHONDT
echtgenote van de Heer HENRI VANGLABEKE

geboren te Kruishoutem op 7 mei 1906 en god-

vruchiig overleden in de H Hartkliniek te Oude-

naarde op 1 februari 1977, gesterkt door het H
Sacrament der zieken

Op de vooravond van OL Vrouw Lichtmis is
de dierbare overledene overgegaan naar het eeuwig
licht en de eeuwige rust in het Vaderhuis.

Het onvoorziene afscheid van onze duurbare
overledene, waarvoor de dood ons plaatst; stemt
ons tot droefheid. Maar wij geloven en weten dat
God geen God van doden is, maar van levenden;
dat de dood slechts de overgang is naar het leven
zonder einde. Daarom mag onze droefheid om haar
heengaan niet hopeloos zijn. In het huis van ons
aller Vader zal geen rouw of tranen meer zijn. Als
we dit alles overwegen zal haar heengaan aanvaard-
baar zijn.

—

Wij hebben Maria gekend als de goede en trouwe
echtgenote, die samen met haar man lief en leed
heeft gedeeld. Ze waren op elkaar afgestemd, droe-
gen te samen het kruis van zickte en lijden. Ze was
zo goed voor de anderen en kon de nood lenigen
van dezen die in verlegenheid waren. Ze was mild,
begrijpend en vol zorg.

Dierbare echtgenoot ik had nog lang met U
willen zijn om uw kruisje lichter te maken. Heb
dank voor uw genegenheid en zorg. Ik vergeet U
niet: Van hier boven blijf ik op U waken.

Beste familieleden laten wij door de band van het
gebed verenigd blijven, het is de enige band die
altijd aanhoudt.

De Heer Henri VANGLABEKE

De families DHONDT; VERBEKE;
VAN GLABEKE; OVYN

DANKEN U voor de blijken van
deelneming in de rouw:

Drukkerij Gasthuys — Oudenaarde




