T

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Zoé D’HONDT
Weduwe van wijlen Mijnheer

Alfons BUYSSCHAERT

geboren te Bevere (Oud.), de 24 oktober 1877 en
godvruchtig overleden te Velzeke-Ruddershove, de
6 augustus 1959, voorzien van al de genademidde-
len onzer Moeder de H. Kerk.

Zij is een goede Moeder geweest, voorbeeldig
en deugdzame echtgenote, vol toewijding en offer-
geest. Zij heeft in vrome onderwerping aan Gods
H. Wil de beproevingen harer ziekte verdragen.
De Heer heeft haar nu tot zich geroepen. Wij
gelovigen hebben die gewijde troost, dat het
afsterven onzer dierbaren geen eeuwig afscheid is,
ons wordt immers door de dood het leven niet
ontnomen, slechts veranderd ; en is het huis van
dit aardse verblijf ingestort, dan staat ons een he-
melse, eeuwige woning gereed.

Wie naar beste vermogen Gods H. Wil hier vol-
brengt, zoals de goede overledene, mag hopen in
Gods barmhartigheid de eeuwige rust te vinden.

Beminde kinderen, kleinkinderen, veel heb ik
voor U gezorgd en gewerkt, maar veel hebt gij mij
liefdevol teruggeschonken : uw kinderlijke gene-
genheid, uw toegewijde hulp en zorg toen ik zwak
was en krank, ik dank U voor alles wat U voor mij
gedaan hebt. Wees mij in uwe gebeden indachtig.
Dit vraag ik ook aan mijn bloedverwanten, gebu-
ren, kennissen.

Jezus, Maria en Jozef, weest mijn laatste toe-
vlucht.

Drukk. L. Moerman - Bevere-Oud

kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Victor BUYSSCHAERT-VANUFFELEN ;
Mijnheer en Mevrouw Joseph BUYSSCHAERT-NAESSENS,
Mijnheer en Mevrouw Auguste BUYSSCHAERT-HOOREMAN

en kind:

De familien D'’HONDT-HERMAN & BUYSSCHAERT-SCHYNKEL

danken voor de bllil(en van deelneming’ in rouw en gebeden.




