Heer wees mij genadig!
it

Bid voor de zielerust van
MEJUFFER
MARTHA D’HONDT

dochter van Mevrouw

AMICUS D'HONDT-GHIJS Zoé
geboren te Michelbeke op 6 augustus 1907
en overleden in St.-Elisabethkliniek te
Zottegem op 17 september 1966, gesterkt
door de Sakramenten der zieken en der

stervenden.
Het leven van een mens gaat snel voorbij.
Spoedig verdwijnt hij in de vergetelheid.
Alleen zij voor wie gebeden wordt, worden
niet vergeten. De herinnering leeft voort als
de liefde voortleeft, liefde voor een over-
ledene uit zich in gebed. Laten wij dan in
vroom gebed deze overledene gedenken.
In eenvoud en werkzaamheid heeft zij haar
oude moedertje verzorgd en bijgestaan, haar
krachten besteed aan hen met wie zij leefde.
Wij zijn haar dankbaar voor al het goede
dat zij ons deed en bidden de Heer dat hij
haar laat delen in de hemelse vreugde.
Lieve moeder, familieleden, mijn plotseling
heengaan moge u niet te neer slaan, dankt
God dat mijn lijdensweg niet lang was en
blijft voor mij bidden.
Maria, troosteres der bedrukten, bid voor
ons ! )
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Mevrouw Zoé GHIJS,

Heer Marcel D'HONDT-VAN DE MAELE,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Albert D'HONDT-RE-
NARD en kinderen Rita en Johan,

Heer Jozef D'HONDT,

De families D’'HONDT, DE CLERCQ, GHIJS,
TORTELBOOM.

danken U voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.

thomas m.




