" Mijn leven is Christus
en sterven is gewin. ”
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In de liefde van het Trinitaire leven
werd voor eeuwig opgenomen
onze geliefde medezuster

Marie-Claire D’Hooghe
geboren te Wieze 25 maart 1888
gewijd aan Christus
en Zijn Kerk door haar
professie in de Orde

van St.-Benedictus 6 januari 1911
Ze voltooide haar
God-gewijde leven 9 maart 1971

gesterkt door de ziekenzalving en de
Pauselijke zegen in " Articulo mortis .

Vertrouwend op de liefde van de Heer
die haar geroepen heeft,

op de Goddelijke Voorzienigheid die
haar leven leidde,

op het deelachtig worden aan de
Verrijzenis van Christus.

bidden we dat de heiligen en de engelen
haar mogen geleiden naar het Paradijs,
de tuin van nieuw geschapen leven,
naar de nieuwe stad van God, Jeruzalem,
Moge zij, zoals eens Lazarus, na de
beproevingen van dit aardse leven,

de weelde ondervinden van in God te
rusten. (Uitvaartliturgie)

O.-L. Vrouw van Hunnegem,
onze Heilige Vader Benedictus,
bid voor haar.

De kloostergemeenschap van Hunnegem
de familie D’HOOGHE

danken U voor uw sympathie en gebed.




