In de vrede van de Heer moge voor altijd rusten

MEJUFFROUW

Anna-Maria D'HOSE

dochter van wijlen
Petrus en Octavie JANSSENS

geboren te Nederbrakel, op 1 juli 1887
en er godvruchtig overleden op 5 juli 1968,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

Zij was jubilares van de Maria-Congregatie,
Lid van Kerk en Wereld
en de Confrerie van de H. Rozenkrans,
Medewerkster van Don Bosco.

Hoe schoon zijn sommige zielen in Gods
ogen. Hun eenvoud, hun sterk geloof, hun
diep kristelijke overtuiging zijn zovele
deugden die rijkdom, achting en geleerdheid
in grote mate overtreffen. Zo een ziel is nu
naar de Heer teruggekeerd, gelouterd door
de zorgen, kommer en lijden van het leven
en gesterkt door het gebed en de troost-
middelen der H. Kerk.

Deze lieve juffrouw is heengegaan met de
glimlach op de lippen, na een leven van
hulpvaardigheid voor de priesters, mede-
voelen met het apostolaat van de kerk en
liefde voor haar vrienden en verwanten.

Toen zij de laatste jaren tot rust was ge-

komen, was het gebed haar enige hoop en
houvast.

Wij verliezen in haar een voorbeeld van
diep geloof en echte dienstbaarheid. Dat
beeld van diep doorleefd geloof zal nochtans
in onze herinnering blijven.

Dierbare zuster, die mij de laatste jaren
gezelschap, blijdschap en verzorging hebt
gegeven, heb dank voor dat alles.

Moeder Maria, beveel mijn ziel aan bij God
in de hemel.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.
Danken u oprecht:
De Families D'HOSE,
JANSSENS,

Drukkerij De Ruyver, Nederbrakel




