Geloofd zij Jezus Christus.
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW
HELENE D'HOSE

weduwe van de Heer
Theophiel VAN MAELDERGEM,

geboren te Everbeek op 11 juni 1899
en godvruchtig overleden te Brakel
op 13 augustus 1976,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor onze geliefde moeder is het ogenblik
aangebroken om de eindbestemming van haar
leven in te gaan.

In het doopsel was zij gemerkt met het
zegel van de H. Drieéenheid, werd zij kind
van de Vader, door de verdienste van de
Zoon en de kracht van de H. Geest.

Nu begint voor haar de volle ontplooiing van
het goddelijk leven dat haar toen werd mee-
gedeeld. En meteen begint ook voor haar het
volle geluk dat voor haar was bestemd.

Voor ons is haar heengaan pijnlijk, omdat
haar moederlijke bezorgdheid ons zoveel
vreugde schonk. Zij was zo vergroeid met ons
leven, dat de scheiding ons hard valt.

Toch vertrouwen wij erop dat God haar het
verdiende loon zal schenken en samen met
haar echtgenoot die haar is voorgegaan de
hemelse vreugde zal geven.

Het geluk dat zij nu beleeft moge ons ster-
ken en doen vertrouwen dat wij eens en
voor altijd bij haar zullen zijn in de onver-
gankelijke vreugde.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families D'HOSE, VAN MAELDERGEM,
OCKERMAN, DE CUBBER,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek.




