oeder zijn is alles geven,
Zorg en lijden, liefde en leven.
ivioeder zijn is alles derven,
Alles.... en tevreden sterven.

t

UITNODIGING TOT GEBED EN
EUCHARISTIEVIERING VOOR

MEVROUW
Marie-Madeleine D’HOSE

echtgenote van de heer
Julien FOSTIER

geboren te Everbeek op 8 november 1930
en overleden te Gent op 24 maart 1970,
voorzien van de HH. Sakramenten der
ziecken en de Pauselijke Zegen in het
stervensuur.

Een moeder is Gods meesterwerk : haar
handen zijn zorg en voorzienigheid, haar ogen
goedheid, haar woorden vermaan en troost,
haar hart onvermengde liefde. Zo was haar he-
le leven : Gods uitverkoren stille werktuig te
zijn voor haar man en Kkinderen.

Nog zoveel plannen heeft ze gesmeced, zoveel
vooruitzichten gekoesterd voor haar gezin, tot
in het bittere einde van haar slopende ziekte.
Moedig en hoopvol geloofde zij in het leven
totdat God haar opriep tot het andere Leven,
van waaruit ze u zorgend zal volgen.

Beminde echtgenoot, mijn heengaan is een
zware slag voor u. Wij hebben ons samen ho-
ger opgewerkt en droomden ervan onze kinde-
ren schoon te plaatsen in het leven. Die taak
rust nu op U.

Lieve kinderen weest goed voor uw vader.

Doet uw best thuis en op school. Het zal hem
troosten.

Beste ouders en familieleden nog zo graag
had ik van uw liefde en vriendschap willen ge-
nieten. God heeft er anders over beschikt. Wij
moeten ons hoofd buigen voor zijn goddelijke
Wil. Blijft mij gedenken.

De families D'HOSE, DE TEMMERMAN,
FOSTIER en JANSSENS,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.




