Ontnam de dood mij uit uw midden,
Vergeet mij nooit als ge zult bidden.

|
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI D’HOSE

Weduwnaar van
Mevrouw Barbara Faingnaert,

geboren te Sint Martens-Lierde, de 28 Januari 1867,
en er godvruchtig overleden, de 11 Februari 1954,
gezalfd met het H. Oliesel.

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied.
De Naam des Heren zij gebenedijd.

Hij is gestorven in vrede met God en met de
mensen.

Eenvoudig en rechtschapen van hart was hij de
vriend van iedereen.

De zwaarste beproevingen heeft hij gekend, maar
zijn leus was werken en betrouwen op God.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, blijft uw
oude vaderen grootvader vooral getrouw in uw
dagelijkse gebeden, vergeet nooit wat ik en uw be-
treurde moeder voor U allen hebben gedaan. Van
uit de Hemel zullen wij samen op U allen met he-
melse zorg nederzien.

Duurbare broeder en schoonbroeder, hebt dank
voor uw aanwezigheid bij mijn heengaan. Hier-
boven zal ik U niet vergeten.

Familieleden en vrienden, ik verlaat U allen,
wel niet onverwacht, maar toch met groot verdriet,
spijts mijn gezegende ouderdom. Blijft mijn aan-
denken trouw bewaren, ik wacht op U allen in de
Hemel. B

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geraardsbergen

De Familien D'HOSE, FAINGNAERT,

FONTEINE, VAN DEN BORRE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

hen betoond bij het overlijden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




