Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer
verrijzen.

Uw gebed begeleide naar het Vaderhuis
de ziel van de Heer

RICHARD D’HOSE

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Zoé Van Oycke

geboren te St.-Martens-Lierde de 7 september
1907 en godvruchtig overleden te Gent

de 28 oktober 1967. Gesterkt door het
Sakrament der zieken en de Pauselijke zegen
in het stervensuur.
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De familién D'Hose, Van Oycke,
De Braekeleer en Dierickx,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Drukkerij DE VOS - St.-Martens-Lierde

«Van nu af aan, zegt de Geest, mogen zij
rusten van de moeiten van hun arbeid want
hun werken vergezellen hen». (Openbaring)

In de borst van deze man klopte het hart
van een ingoede vader en echtgenoot, die al-
les deed, en alles gaf waar 't ging om 't wel-
zijn van de zijnen. Zijn oprechtheid en open-
hartigheid was gekend door allen, hij zei het
zoals hij het meende, en wist de overtuiging
van anderen te eerbiedigen. De ziekte kwam
als voorbode van de dood, en gaf hem de
kans zich waardig voor te bereiden op de be-
slissende stap in de eeuwigheid.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u om uw toewijding en op-
rechte genegenheid. Zwaar is de beproeving
die u treft, steunt elkaar om ze samen te dra-
gen, en zoekt vooral uw troost in het gebed.
Bidt de Heer dat Hij mij barmhartig weze in
het oordeel.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en
blijft mij steeds gedenken in uw vroom gebed
en bij de viering van de H. Eucharistie.

Heer, geef Hem de eeuwige rust,




