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DANKBAAR AANDENKEN AAN

Simonne D'HOSE
echtgenote van Rapha&él VANDERGEYNST,

geboren te Everbeek op 19 januari 1936 en
plotseling overleden in het Universitair
Ziekenhuis te Gent op 9 juni 1987.

Gesterkt door de HH. Sakramenten.

« Waarom, waarom toch moest dit gebeuren ? »
Een vraag waar je gedachten blijven bij stil-
staan.

Onbegrijpelijk en ontroostbaar voor een fa-
milie waar een geliefde moeder plotseling en
veel te vroeg wordt weggerukt, haar taak
was niet volbracht.

Ze had nog zoveel te doen voor haar gezin
en vooral voor haar jongste kinderen Leentje
en Anja, die haar moederliefde nog zo erg
nodig hadden.

Zz was een vrouw die altijd liefdevol en
bekommerd was voor het welzijn van haar
naastbestaanden. Door haar bekwame hand
was ze voor haar echtgenoot een grote
steun en kracht bij zijn dagtaak.

Haar grootste gave was zachtmoedigheid en
vriendelijkheid voor haar medemens.

Haar kleinkinderen Machteld, Deborah, Lau-
renz en Kirsten hebben haar veel gelukkige
dagen gegeven. Ze waren voor haar als pa-
rels, een kostbaar bezit in haar laatste le-
vensjaren,

We zullen ons troosten lieve echtgenote,
moeder en oma door de woorden van de
Heer : « Ooit vinden we elkaar terug in het
land der levenden ». God alleen kent de dag
van het weerzien.

Dit is een teken van genegenheid en blijven
aan je denken :
uw kinderen Marianne, Ann, Johan, Stephan,
Leen en Anja.

De families

D'HOSE, VANDERGEYNST,
OCKERMAN, VAN DE VELDE,

danken U.

Namis : zondag 26 juli 1987 om 9.30 u.




