«Vriend, waar hebt ge zo'n man en echte
vader verdient » ?

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gerard DIERAERD

echtgenoot van wijlen mevrouw
Germaine VANDEPERRE
MAGINET

Geboren te St.-Jans-Molenbeek op
12 augustus 1898
en godvruchtig overleden
te Sint-Maria-Oudenhove
op 15 februari 1978.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der
Zieken en de Pauselijke Zegen.

Anderen mogen U liefhebben, uw vader
alleen begrijpt U. Hij zorgt voor U en het
enige kwaad wat hij U ooit doet is te sterven
en U te verlaten.

Zacht en gewoon heeft vader geleefd. Stil
en zacht is hij van ons heengegaan... ons
allemaal wat radeloos achterlatend. Vader
was voor ons een niet te schatten rijkdom
en we weten ons bij zijn afsterven ineens
véél, véél armer.

Al is ook ons hart vol droefheid toch zijn
we dankbaar voor al het schone dat vader
ons heeft voorgeleefd : voor zijn diep-men-
selijkheid en voortdurende bekommernis voor
elk van zijn kinderen en kleinkinderen, voor
zijn onverstoorbare moed en zijn zeer grote
zelfvergetenheid : voor. . . nog zovéél meer. . .
Mijn allerliefste kinderen en kleinkinderen,
familieleden, vrienden en kennissen, het af-
scheid is erg pijnlijk maar ik ben U slechts
voorafgegaan naar een beter, zonniger leven.
Tot weerziens.

De families :

DIERAERD, DE VLEESCHOUWER,
VANDEPERRE en HOEBEKE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. J. De Clercq - St.-Maria-Oudenhove




