Al wie leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid
niet sterven.
t
Bid voor de zlelerust
van Mevrouw

IRENA, MARIA DIERENS
echtgenote van de Heer
GASTON GOEMINNE

geboren te Petegem-Oud. op 23 november 1901
en godvruchtig overleden te Ronse op 16 april 1976
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

De Heer roept altijd de zielen tot Zich wanneer
zij het best bereid zijn : en wie de Heer dient,
vreest en bemint, zal welvaren in zijn uiterste en
getroost worden in zijn stervensuur.

Onze kostbaarste schat op aarde wordt ons ont-
nomen, moeder is overleden. Zij was de sterke,
christelijke vrouw, die nooit werk ontzag noch
moeite spaarde en in volle toewijding haar taak
als zorgzame huismoeder vervulde. Onze duurbare
overledene heeft ruimschoots haar deel gekend in
de beproevingen en lasten van dit vergankelijke
leven : zij heeft de woorden van de goddelijke
Meester beluisterd : « Indien gij Mij bemint, neem
uw kruis op en volg Mij !». Zo is dat lijden een
bron van genaden en zegeningen geworden.

De dood van de rechtvaardige is het einde van
de ellenden van dit tranendal op aarde en het
begin van de eeuwige gelukzaligheid, die de be-
loning is voor ons kristelijk leven en onze goede
werken.

Aan gans het verplegend personeel van het
Burgerlijk Hospitaal, mijn beste dank voor al U
goede zorgen gedurende mijn laaste levensjaren.
De Heer weze U beloning voor U liefdevol werk.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik dank U
voor uw genegenheid en toegewijde zorgen ; en
gedenkt moeder in uw gebeden.

Begrafenissen Do Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer Gaston GOEMINNE-DIERENS,

Heer en Mevrouw Roland VERSCHUEREN-GOEMINNE,
Heer en Mevrouw Georges VAN COPPENOLLE-GOEMINNE en

kinderen,
Heer en Mevrouw Robert GOEMINNE-D'HAENE en kinderen,

Heer en Mevrouw Albert GOEMINNE-COETSIER en kinderen,
Heer en Mevrouw Gilbert GOEMINNE-BYL en kinderen,

Mevrouw Joseph DE ZAEYTIJD-GOEMINNE,

De families DIERENS, DEBEURME, GOEMINNE en TANT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




