Waar wij in liefde samen zijn
daar is de Heer in ons midden.

Bid voor de zielerust van

De Heer Frans DIERICKX
echtgenoot van Maria DE BOCK
geboren te Munkzwalm op 16 oktober 1922
en er godvruchtig overleden op 1 juni 1986.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de bond der gepensioneerden.

Maria De Bock, zijn echtgenote ;
Jozef De Scheerder-Dierickx Julienne,
Bertrand De Visscher-Dierickx Lucienne
en kinderen Isabelle en Xristof,
Jacqui De Temmerman-Dierickx Adrienne
en kinderen Fanny en Gerdy,
Jean-Paul Dierickx-Paul Marie-Jeanne
en kinderen Sylvie en Nathalie,
Erwin Dierickx en verloofde Sonja,
Danny Dierickx-Baele Marijke
en kind Ken,
Nadine Dierickx en verloofde Johan,
zijn kinderen en kleinkinderen ;
De families Dierickx - Van Opbroek -
De Bock - Gunénard,

danken U voor uw deelneming in hun
rouw en gebeden.

Begr.-Fun. De Pauw, Zwalm - (055) 49 90 12
Druk Darragas, Zwalm

Heer, wij willen U gpreken over het te
vroege afscheid van Frans ; de laatste tijd
ging het niet goed met hem, het wag leven
tussen twijfel en angst en plots, vrij on-
verwacht, is hij gestorven.

Heer, het doet pijn zo vroeg afscheid te
moeten nemen maar toch danken wij U
voor de echtgenoot en vader die U ons
geschonken hebt.

Wij beseffen nu meer dan ooit wat hij voor
ons gedaan heeft.

Hij werd daarin voorbeeldig geholpen door
zijn lieve echtgenote en kinderen, door zijn
familie en vrienden.

Het is hard te moeten aanvaarden dat het
leven nu verder moet zonder hem.

Help ons te geloven dat niets verloren gaat
van wat Frans aan goed gedaan heeft voor
vrouw en kinderen en kleinkinderen, die hij
zo lief had.

Wie kan dan ook vermoeden welke strijd
het hem gekost heeft toen hij wist dat een
onbarmhartige ziekte zijn sterk gestel on-
dermijnde ; een ziekte die hem dwong het
werk dat hem zo dierbaar was door anderen
te zien doen. Maar hierin ligt Gods troost :
dat niemand leeft voor zich zelf alleen en
dat niemand sterft voor zich zelf alleen ;
of wij leven of sterven Hem behoren wij toe.
Lieve echtgenote, kinderen en Kkleinkinde-
ren, van harte dank ik u voor de liefde en
de toewijding die ik van u mocht ontvan-
gen. Schaar u eensgezind rond moeder en
draag zorg voor elkaar.

Dierbare familie en vrienden, ook u dank
ik voor de vele attenties waarmee u me zo
gelukkig hebt gemaakt : laat ons elkaar
blijven beminnen zoals de Heer het vraagt.




