Wanneer dit sterfelijk leven endt,
Begint het eindeloze leven...

L3
BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Leonie-Julie Dierickx
echtgenote van Mijnheer
Emiel Van der Stock

geboren te St-Martens-Lierde de 27 september 1896
en godvruchtig in de Heer ontslapen, in de kliniek
te Ninove, de 20 juni 1961.

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.
Lid van de bond van het H. Hart.

Groot was de verslagenheid bij het vernemen van
het afsterven van deze duurbare overledene : steeds
opgeruimd en vriendelijk van karakter, gedienstig
en goed voor iedereen. Hoevele geburen en vrienden
werden jaren lang door haar niet bijgestaan, dag en
nacht, bij ziekte en stervensnood ? Wat een voor-
beeld van menselijke goedheid en welgemeende
naastenliefde !

Groot zijn dan ook haar veelvuldige verdiensten
bij God en bij de mensen.

Geen wonder dan, dat haar heengaan een onher-
stelbaar verlies is voor allen die haar lief waren.

Dierbare echtgenoot, wij hebben in het leven
vreugde en smart samen gedeeld : de vreugde werd
door deze uitwisseling verdubbeld, de smart voor
de helft gelenigd. Te vroeg worden wij gescheiden.
Dank voor uw liefdevolle trouw.

Goede kinderen en kleinkinderen, ik heb steeds
getracht een goede moeder te zijn. Blijft mij ge-
denken in uwe gebeden : eert en bemint Vader.

Familieleden en vrienden, troost ons allen door
een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ontferm U over haar.

(300 d. afl.)
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De familién

DIERICKX,
VAN DER STOCK,
MERCIERS en CRAEYE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare




