Ik ben de verrijzenis en het Leven !

+

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN DE HEER
Mauritius-Renatus DIERICK

geboren te Kruishoutem op 2 maart 1897 en
godvruchtig overleden in de O. L. Vrouw van
Lourdeskliniek te Waregem op 21 juli 1980,
voorzien van de HH. Sakr t der ziek

't Zij kort of lang, waarom is 't dat wij leven,
't en zij om God, met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onzen keer
van sterven af te wachten van de Heer

(G. Gezelle)

De dood rijpt in en met het leven. Wie jong
is, ziet de toekomst als een zonnige eindeloze
baan, als een land vol heerlijkheden en de last
van het verleden voelt hij helemaal niet.

Maar bij het voortschrijden der jaren, krimpen
de horizonnen en wordt het voorbije een steeds
zwaarder drukkend gewicht.

Een oude man kijkt niet meer voor zich uit,
hij weet alleen nog, dat achter hem een lang
verleden ligt. Beter dan wie begrijpt hij hoe
alles op aarde vergankelijk is en daarom
schouwt zijn blik omhoog.

Een heel lang stuk van zijn leven bracht hij
dankbaar en gedienstig door bij de Zusters
in het rusthuis te Kruishoutem. Hij werkte
graag en was bemind door wie hem kende.

Moge de Heer hem nu opnemen in zijn on-

eindige liefde, om al het goede dat hij hier
heeft volbracht.

Dierbare familie bewaar mijn aandenken in uw
gebed.

«Luister God, naar onze smeekbeden.

Wij roepen uw barmhartigheid af over de ziel
van uw dienaar. Schenk hem de eeuwige rust,
door Christus onze Heer.»

De families DIERICK en NUYTENS,

danken U om Uw aanwezigheid

en om de steun van Uw gebed.
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