Ik had het leven lief

en kon niets beters wensen.

De dood kwam als een dief,
we zijn maar kleine mensen.

T

Aandenken aan
Mejuffer
Nathalie DIERICKX
geboren te Zottegem op 2 juli 1975
en na een tragisch ongeval overleden
te Aalst op, 10 september 1992.
Gesterkt door de H. Sakramenten.

De namis zal plaats hebben
op maandag 5 oktober 1992 om 19 uur.

De families DIERICKX - DE BOCK , PAUL - DE
TEMMERMAN danken U voor de blijken van
deelneming in rouw en gebed.

Lieve Nathalie,

Jebent zo onverwacht uit ons leven weggerukt, netnu we

je zagen ontplooien tot rijper meisje.

Je was eerder stil en teruggetrokken, lief en vriendelijk.

Je werkte hard op school. Thuis was je altijd de helpende

hand. Kinderen verzorgen was je droom, en je laatste

babysit-ervaringen maakten je heel gelukkig en gaven je

zelfvertrouwen.

Nathalie, ons meisje, lieve zus,

we hebben zo van je gehouden, genietend, verbonden, en

soms vol zorgen.

Slechts 17 jaar was je op reis, een reis waaraan zo plots

een eind kwam. Vertrekken is een beetje sterven, maar

allleen maar een beetje ... God en de hemel is bij de

mensen, en hier zullen we je blijven vinden.

Lieve mama en papa,

Dank je wel voor die korte, maar mooie reis. Ik genoot

van ons liefdevol samenzijn. Toch blijf ik met jullie

onderweg, Probeer elkaarte troosten. Ik weet het, niet het

snijden doet zo 'n pijn, maar wel het afgesneden zijn.

Lieve zus,

Dank je om wat wij samen deelden in kleine dingen,

grote dromen, in gelukkig zijn met je vriend. Mijn

nieuwe wereld ligt heel dicht bij je hart. Tot weerziens ...
Nathalie
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