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Liefdevolle herinnering aan

de Heer

Emile Dobbelaere

weduwnaar van Mevrouw Nelly Dierickx
echtgenoot van Mevrouw Vera Reymen

geboren te Gistel op 28 augustus 1945
en godvruchtig overleden te Gent
op 9 september 1994.

Ik beloof je lief te hebben
In goede en kwade dagen
In ziekte en gezondheid
In vreugde en verdriet ...

Ooit een dag zal het afscheid

aan dit leven mij zwaar worden,
dan hoop ik dat jij erbij bent

dat ik je aankijk

dat jij mij aankijkt.

Blijf dan bij mij

dat ik je hand voel

dan zal ik rustig dood gaan

dan hoeft niemand verdrietig te zijn
dan ben ik gelukkig.

naar R. Campert
B. Wirix

Mevrouw Emile Dobbelaere - Vera Reymen,
en de familie,

danken U heel oprecht voor
elke blijk van medeleven.

Begr. E. Cispa Hoogpoort 39 Gent




