GEDENK IN 4 UW GEBED

de ziel van Mijnheer

FERDINAND DOCLO

echtgenoot van Mevrouw
Virginie, Flora VAN HAMME

geboren te Parike, de 30 april 1908 en schielijk
overleden te Sint-Martens-Lierde, de 30 october
1965, in het uiterste gezalfd met de H. Olie en ver-
sterkt door de Pauselijke Zegen in Articulo Mortis.

Lid van de Broederschap van de H. Jozef,

H- Harthond en confrerie van de H. Barbara.

Niet de plotselinge dood moet men vrezen, maar
wel die dood, die én plots én onvoorbereid komt.
(H. Augustinus).
Wie goed heeft geleefd, sterft nooit slecht. De
dood van de rechtvaardige is het einde van zijn
ellende en het begin van het eeuwig geluk.

Van iedereen gekend en bemind werd zijn onver-
wacht afsterven met verslagenheid vernomen...
Godsdienstig en deugdzaam, vredelievend en in-
schikkelijk. minzaam en dienstvaardig, genoot hij
de genegenheid van velen en de achting van allen.

Als een voorbeeldig echtgenoot en goede vader
leefde hij heel en gans voor zijn huisgezin... geen
moeite was hem te groot, geen last te zwaar wan-
neer het ging om het welzijn van de zijnen. Met
genoegen zag hij zijn talrijke kinderen opgroeien
in wijsheid en in deugd.

Dierbare echtgenote, wij waren zo gelukkig,
door de genade van God, en wellicht stonden ons
nog gelukkige dagen te wachten. De Heer heeft
mij tot zich geroepen. Zegen zijn naam. Hij geve u

de kracht en nodige sterkte in deze zware beproe-
ving. Van uit de hemel blijf ik bij uin lief en leed !

Geliefde kinderen, mijn vreugde hier op aarde
en nu mijn erekroon in de Hemel, weest steeds een
steun voor moeder en een troost. Blijf mij ge-
denken in uw gebeden.

H. Hart van Jezus. hoop van die in U sterven,
ontferm U over hem.

Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.

Daarvoor danken U innig :

De familien DOCLO,
VAN HAMME,
SURDIACOURT,
VAN DEN BOSSCHE,

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde,




