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Gedenk in uw gebeden de ziel van
MEVROUW

Maria Sara DOCLO

weduwe van de heer Jozef ROGGE

geboren te Parike, op 25 november 1900 en

godvruchtig in de Heer ontslapen in het
stedelijk ziekenhuis te Ronse, op 1 mei 1984,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij danken God voor onze goede moeder die
ons zo nabij en lief was en die nu, op een ge-
zegende ouderdom, uit ons midden is weggeno-
men op de eerste dag van de O.L. Vrouw-maand.

Wij danken U, Heer God, voor de vele jaren
die Gij haar hier op deze wereld geschonken
hebt.

Wij danken U voor de vele gaven die zij van U
gekregen heeft en die zij ten dienste van haar
gezin en haar medemensen in goedheid ten
dienste heeft gesteld.

Wij geloven Heer, zoals ook zij diep heeft ge-
loofd, dat Gij verrezen zijt en dat Gij nu leeft
bij uw en onze hemelse Vader. Wij geloven
ook uw woord tot ons gesproken : «Al wie leeft
en in Mij gelooft zal niet sterven voor eeuwigs.

Dat is de sterkte van ons geloof, nu wij moeder
met veel droefheid in ons hart ten grave dragen;

want wij geloven dat zij nu samen met vader
wacht op de heropstanding en de opname in het
beloofde land.

Hemelse Vader, aan uw barmhartigheid vertrou-
wen wij onze duurbare overledene toe, schenk
haar beloning voor het vele schone in haar
leven en wees barmhartig tegenover haar
tekorten.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De heer en Mevrouw Robert ROGGE-COTTON,
kinderen en kleinkinderen,

De heer en Mevrouw Roger DEROBERTMASURE-
ROGGE en kinderen,

De families DOCLO, SURDIACOURT, ROGGE,
KINDTS en THIBERGIEN,

danken U innig voor uw gebeden en blijken
van deelneming.




