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Met dankbaarheid en liefde
denken wij terug aan
de heer

Jules-Raymond D'OLIVIER

echtgenoot van mevrouw
Maria Van Der Meulen

Hij werd geboren te Overboelare op 30 april 1900
en overleed schielijk te Deftinge op 5 december 1967
gezalfd in extremis.

Hij was rustend postbediende.

Een goed mens is heengegaan, zoals iedereen die
hem kende als postbediende, als vriend en als bloedver-
want, getuigt. Zijn plois heengaan is een verslagenheid
en een pijnlijke wonde in het hart van zijn echtgenote
en kinderen die in hem een voorbeeldige echtgenoot en
vader verliezen.

Zijn levensdoel en levenswerk bleef onafgebroken :
goed zijn voor iedereen en de mensen helpen. Spijtig
dat hij niet méér jaren mocht genieten van de genegen-
heid die iedereen hem in dankbare wederliefde toe-
droeg. Een ongeneeslijke kwaal rukte hem plots weg uit
zijn stille en geliefd midden en vriendenkring. De Heer
zal hem barmhartig oordelen om al die goedheid en
hem lonen om de jarenlange toewijding.

Beminde echtgenote, wie kan en wie zal u troosten bij
deze plotse scheiding ? Mensen kunnen en zullen een
hand toesteken in deze grote eenzaamheid in ons vroe-
ger gezellig huis. Maar richt uw blik en uw gebroken
hart naar omhoog. De Heer zal zalven en troosten waar

Hij gevraagd wordt  Zo6 blijft de liefde trouw en sterk tot
het eeuwig weerzien. |k bliff met u door de kracht van
het gebed, dat immer een heilzasm rendez-vous zal zijn
voor mensen in nood.

Beste kinderen, zoals ge immer onze steun en fierheid
waart, zo zult ge meer dan ooit mij vervangen bij moeder
door uw dankbare genegenheid voor al wat wij voor u
graag deden Menselijke steun kan veel, maar goddelijke
steun is het beste en het duurzaamste.

Geliefde broer, zuster, bloedverwanten en talrijke
vrienden, mijn toevlucht en mijn vriendschap in de heer-
lijke en drukke dagen vanvroeger, weest nu voor mij een
krachtige esuwige hulp en een blijvende genegenheid
voor mijn echtgenote.

H. Ursmarus, wees mijn voorspreker.

Uw gebeden blijven een steun voor de
overledene, uw blijken van deelneming een
troost voor ons.
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