Kostbaar is in Gods oogen de dood der vromen,

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

.
Achiel Donckerwolke
Echtgenoot van Mevrouw
HELENA DE VOS
geboren te Zegelsem den 11 Oktober 1891 en er
zacht in den Heer ontslapen op 16 December 1943.
Bediend van de HH. Sacramenten der stervenden.

I.id van den Bond van ’t H. Hart van Jezus en
’t Genootschap der Xaverianen.
Sergent Qud-Stijder 1914-1918
Vereerd met het Oorlogskruis mst Palm &

2 vergulde zilversn Lesuwen, het IJzerkruis,
iz Zegemedalis, ds Herinneringsmedalie 1914-18

de Bngelsshe Military Medal & de
Fransche Médaille Militaire.
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De dierbare en betreurde afgestorven= was het
toonbeeld van den oprechten kristen, een lieve echt-
genoot voor zijn brave vrouw, een teedere vader voor
zijn lieve kinderen. Gelukkig huisgezin in dit dal
van tranen. Het behaagde God hem zoo vroeg tot
Zich terug te roepen, we weenen om zijn heengaan
maar we aanbidden de goddelijke raadsbesluiten:
Dat het zoo geschicde!

De goede God is de steun der weduwe en de vader
der weezen.

Lieve Echtgenoote, we waren zoo gelukkig samen
en nu moct ik u verlaten. Ik sterf gerust. Hard is de
slag, diep de wonde van uw hart. Doch gij zijt kris-
tene vrouw en moeder, gij twijfelt niet aan ons blyde
wederzien bij den Heer. Ik dank u voor uwe liefde
¢n opoffering. Ge zult waken over onze kinderen,
ons dierbaarste schatten. Heb moed!

Allerliefste Kinderen, ge zult steeds het hart uwer
moeder verblijden. Ik volg u overal van in den
Hemel. Ik zegen u. Beminde Broeders en Zusters,
bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.

R. I. P.

Voor Uwe gewaardeerde rouwbetuiging
en gebeden, bij het afsterven van hunnen
teerbeminden Echtgenoot,Vader,Broeder,
Schoenbroeder, Ocm, Kozijn en Bloedver-

want, danken U bij deze zcer hartelijk:

Mw. Achicl DONCKERWOLKIE,
geboren Helena DE VOS en hare
kinderen Adrienne cn André;

De familiec DONCKERWOLKE;
De familiec De Wolf;

De familie De Vos;

De familic DE GEVTER;

Dr. Portois Schoorisse,




